
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nieuws uit groep 4/5   

Juni/juli 2017 

Nieuwsteam: 
Esra, Zarah, Linda, Wesley 

Cito’s 

We hebben de cito’s gemaakt. Spelling, begrijpend lezen, woordenschat, lezen en 

rekenen. Soms is het moeilijk en soms niet zo moeilijk. Iedereen heeft wel iets hoger 

gescoord. 

Hopelijk heeft iedereen een goed rapport! 

School fotograaf 

Op school mocht iedereen op de foto. Zelfs de 

meesters en de juffen. En alle kinderen van de 

school. En de broertjes en zusjes. Het was een 

andere fotograaf. Eerst was Greet en nu mevrouw 

Koch. De meesters en juffen vonden de foto’s 

scherper. 

Daarom kozen ze mevrouw Koch.  

We staan er mooi op! 

 

 

Schoolreisje 

We gingen in een 

dubbeldekker. Naar 

Burger Zoo in Arnhem. 

Aan het begin zaten de 

pinguïns . Er zijn kleine 

winkeltjes te zien. Je 

kon naar de Ocean daar 

kon je vissen zien. We 

hebben een hoop 

dieren gezien en het 

was erg leuk! 

Sportdag 

Op 11 mei hadden we sport 

dag. We deden het met de 

Fakkel, de Zaaier en met de 

Bron. In de ochtend deden we 

spelletjes. Zo als: voetbal,  

heen en weer rennen en 

samen werken met je groepje. 

Daarna ging  groep 3 en 4 naar 

huis. En in de middag ging 5 

t/m 8 slagballen. Daarna 

kregen we chips en drinken. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Topondernemers Amerika 

Het nieuwe thema van topondernemers is Amerika. 

Je hebt daar ook verschillende onderwerpen. 

Zoals Columbus of de vlag van Amerika of fastfood restaurant, 

nieuws uit Amerika of grizzly beer of Indianen kreet. Dit is het 

laatste onderwerp van dit jaar en daarna mogen we een eigen 

presentatie geven als er nog tijd over is.   

 

 

Ooievaarsdorp  
 

Wij zijn met de klas naar het Ooievaarsdorp geweest. Een man 

heeft eerst de speurtocht uitgelegd. En toen mochten we 

beginnen!! Er waren verschillende ooievaars. We gingen naar 

een hele grote bijenkorf. Er was ook een molen die heeft in 

Ottoland gestaan. 

En toen we weer op school waren kregen we nog een foto. 

 

Helaas moeten we voor de zomervakantie 

afscheid nemen  van Zarah Swijnenburg. Zij 

gaat met haar familie in Giessen wonen. 

We vinden het erg jammer dat Zarah 

weggaat en Zarah,  we zullen je vrolijke 

aanwezigheid en je mooie tekeningen en 

knutsels missen! Lieve Zarah, we wensen 

jou en je familie het allerbeste in Giessen 

en hopen dat jullie daar met  veel plezier 

zullen wonen!  

Er zijn weer prijzen gewonnen met:  voetbal, selectie gym, tafeltennis en crossen! 
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