De 34e en 35e schoolweek

Vorige week hadden we maar een korte schoolweek in verband met Hemelvaart. We hebben gewerkt
over Opa Brom van het prentenboek ” het letterwinkeltje”. Op de foto’s zie je hoe Opa Brom er uit ziet.

Afgelopen week hebben we over EImer gewerkt, je weet wel dat vrolijk gekleurde olifantje! We hebben
zelf ook EImer gemaakt. Een vrolijk gezicht al die gekleurde olifanten in de klas.

Maandag is de schoolfotograaf geweest. Ze heeft prachtige foto’s gemaakt en de juf heeft een paar
foto’s gemaakt van de schoolfotograaf! Wat een fotomodellen hée, die Nathan en Ruben!

De kinderen van groep 2 zijn ook nog naar de schooldokter geweest. We hebben vrijdag afscheid
genomen van juf Annemarie. We wensen de juf veel succes met haar studie en wie weet komt ze nog
eens terug. Een fijn pinksterweekend toegewenst!



