
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nieuws uit groep 6/7    

Oktober 2016 

Nieuwsteam: 
Laura, Emily, Joris,            

Mallouka en Nina v/d B. 

 

Waterfeest: 
Wij hebben op school een waterfeest gehouden met groep 3 tot en met 8. 
We mochten van alles meenemen: een waterspuit, een spons, een emmer 
of niets. Het was toen nog heet maar nu niet meer .  
Er was ook een droge zone daar was een lijn getrokken, daar mocht je 
niemand natspuiten. De meeste kinderen gingen op elkaar. En iemand had 
ook een spuit die naast zich spoot, dat was grappig want dat had je niet 
door. Het speeltoestel was een kasteel geworden met ridders en 
indringers.  

Topondernemers: 
Met topondernemers moeten we altijd een thema kiezen en dan moeten we 
daar een presentatie over doen. Eerst hadden we het thema WERELD IN HET 
KLEIN. De presentaties gingen over: spinnen, slakken, klein chemisch afval, 
maquette van de school, Napoleon, mieren, China, luizen, bloemen, kip en 
het ei, geld, Amerika, IJsland, Monaco en Liechtenstein. Ook moest je een 
muurkrant en PowerPoint maken. Nu werken we aan het thema Van A tot Z.  

Wist u dat…. 
- Het heel lang warm was? We een waterfeest hadden op het plein? 
- We jubileumfeest hadden, omdat juf Barbera en juf Angelique al 25 jaar juf zijn? 
- We al klaar zijn met het eerste thema van topondernemers en nu begonnen 

zijn aan een nieuw thema? 
- We de week van de pauzehap gehad hebben? We veel gezonde dingen hebben 

geprobeerd? En niet iedereen het lekker vond? 
- We Kinderboekenweek hebben gehad?  
- We met twee opa’s en een oma hebben gegymd? 
- De opa van Emily heeft voorgelezen uit het boek Wolf? 
- We een hele leuke boekenmarkt hadden op school? 

Jubilea: 
Pas geleden, op donderdag 15 september, hadden we feest. Want juf Barbera en 
juf Angelique (de moeder van Jochem) werken al 25 jaar op onze school. Wat 
gingen we doen? Elke groep moest wat opvoeren, de groepen moesten om de 
beurt naar de gymzaal en dan leerde Paul of Judith je een act aan. De andere tijd 
dat je in de klas was, ging je de dingen maken wat je nodig had voor je act. Dan 
gingen we om ongeveer half 11 oefenen met alle groepen in de gymzaal allemaal 
achter elkaar. In de middag gingen we voor het ‘echie’, er waren ook heel veel 
ouders aan het kijken. Elke groep moest ook een bepaalde kleur kleren aan. 
Groep 7 moest in het zwart, geel en oranje; Groep 6 moest in het groen. 
Iris en Jasmine mochten de juffen een mooie sjerp geven. Leonhard mocht nog 
een stukje acrobatiek laten zien samen met juf Barbera. Het was een hele leuke 
dag!!! – Laura. 

Maquette van de school door River en Laura  

Met z’n allen 

op de juffen! 

ADVERTENTIE 
Wij hebben nog  
een geit te koop.  
Hij is in mei geboren 
en het is een bokje.  
Wie wil deze hebben? Hij heeft 
mooie horens en is heel erg mak!! 
U kunt ook alleen even komen 
kijken op adres: B 136. Of vraag het 
aan Laura Kortleve (groep 7) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pauzehap: 
In de week van 26 tot 30 september hadden we de week van de pauzehap. Dinsdag gingen we 
eerst een filmpje kijken dat bij de dag hoorde en toen kregen we allemaal een stukje appel, kiwi 
en banaan. Woensdag gingen we weer eerst een filmpje kijken en toen kregen we een stukje 
komkommer en die mochten we zelf in een sausje dopen. Dat sausje was yoghurt met  
peterselie. Donderdag bij juf Esther gingen we weer eerst een filmpje kijken dat bij  
donderdag hoorde en toen kregen we tomaat met mozzarella op een stokje. Op vrijdag  
moest je zelf iets meenemen. Sommigen hadden een peer en anderen weer paprika  
of tomaat of een appel en nog veel meer. Het was een lekkere en gezonde week. 
 
 Tekenen: 

Met tekenen gingen wij iets moois maken. Eerst lijnen over heel je blad tekenen en dan 
een vorm door de lijnen heen tekenen. Daarna ging je de lijnen inkleuren met potloden op 
stiften in een bepaalde volgorde bijvoorbeeld: blauw, geel, rood, blauw, geel, rood, enz. 
maar de vorm dan in een andere volgorde bijvoorbeeld: geel, rood, blauw, geel, rood, 
blauw. De vorm komt er dan uit. We hebben in de Kinderboekenweek met tekenen de 
voorkant van je lievelingsboek getekend. Ze waren allemaal heel leuk geworden en leken 
al 2 druppels water op het echte boek! 
 
 

Kinderboekenweek: 
De laatste week voor de herfstvakantie was het Kinderboekenweek. Op maandag 10 oktober waren de voorrondes voor 
de voorleeswedstrijd. De juffrouw ging beoordelen wie er door was naar de finale. Bij ons uit de klas zijn dat Lotte, 
Monique en Sophie. De finale is op vrijdag 14 oktober in de hal. Op dinsdag was er gym voor opa`s en oma’s. Het was 
heel leuk, Molenwaard Actief had het georganiseerd. Ze hadden hele leuke spelletjes, zoals vissen met een stok en 
pionnetjes, touwtjespringen en memory. De opa en oma van Nina B. deden mee en de opa van Mallouka. Amy J. kreeg 
nog een prijs van de spelletjesmiddag van een paar weken terug. In de pauze kwam de opa van Emily voorlezen. Het boek 
heette Wolf en was erg spannend. Op woensdag mochten we onze boeken verkopen op de boekenmarkt in de school, 
van het geld dat je verdiende kon je ook weer nieuwe boeken kopen. Het was heel erg druk en er waren veel boeken! 
 

Gymles: 
Op een vrijdagmiddag gaven Nina V. en Amy J. een gymles. Ze hadden als eerste een 
parcours afgelegd. Als je dat parcours had gedaan, moest je ballen meenemen en er 
een vorm van maken en met blokken een toren bouwen. Wie de hoogste toren had 
gebouwd die had dan gewonnen. Daarna hadden ze nog een spel. Ze hadden 
allemaal gebaren verzonnen zoals: de maan, de kruiwagen, een paard, dubbele 
ligsteun, enzovoort. Als Amy of Nina maan zei, moest je de gebaren die daar bij 
hoorden doen. We hebben ook gedanst op de muziek van onze DJ River. 

! 

Van Emily  


